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ời	 trại	 tỵ	 nạn	 Bataan,	 Philippine	 vào	
tháng	2	năm	1982,	Vũ	định	cư	tại	thành	
phố	 nhỏ	 Owensboro	 Kentucky.	 Tháng	

ngày	kẽo	kẹt	với	những	lớp	ESL	lạnh	lẽo.	Đong	
đưa	với	những	giọt	buồn	vắng	vẻ	đã	thúc	đẩy	Vũ	
mua	vé	xe	đò	Greyhound	về	miền	tây.	 	Denver,	
Colorado	cái	tên	rất	xa	lạ.	Nhưng	nơi	ấy	có	người	
bạn	chí	thân	từ	trại	tỵ	nạn	cứ	liên	tục	những	lá	
thư	thúc	dục.	Và	vậy	đó	tháng	8	năm	ấy,	lại	phiêu	
lưu.
	 Vũ	 đến	 Denver	 vào	 buổi	 tối.	 Nghèo,	 hết	
tiền	 chỉ	 còn	 25	 xu	 gọi	 một	 cú	 điện	 thoại.	 Rồi	
chờ...	Quá	nửa	đêm,	bạn	đón.	Chúa	nhật	ấy,	lần	
đầu	tiên	Vũ	bắt	đầu	gắn	liền	với	Ca	Đoàn	Thánh	
Linh.
Nghe	kể	 lại,	ngay	 từ	những	 tháng	ngày	 lèo	 tèo	
cuối	năm	1976,	khi	mà	cộng	đoàn	công	giáo	tại	
Denver	bắt	đầu	có	những	thánh	lễ	tiếng	việt	thì	
Ca	Đoàn	Thánh	Linh	đã	được	hình	thành.	Những	
vị	 tiên	phong	 là	 các	bác	Nguyễn	Văn	Tuyến	và	
Nguyễn	 Văn	 Tài.	 Nhưng	 Ca	 Đoàn	 Thánh	 Linh	
thực	sự	chính	thức	ra	mắt	và	mừng	lễ	quan	thầy	
là	lễ	Chúa	Thánh	Thần	Hiện	Xuống	năm	1981.	
	 Tháng	11	năm	1981,	Ca	đoàn	Thánh	Linh	
bắt	đầu	sinh	hoạt	đều	đặn	với	sự	cộng	tác	của	
ca	trưởng	Nguyễn	Văn	Quang	(nay	là	Đức	Ông,	
cha	 sở	 giáo	 xứ	All	 Saints),	 từ	 trại	 tỵ	 nạn	 sang	
định	 cư.	 Cộng	 đoàn	 giáo	 dân	 Việt	 Nam	 lúc	 đó	
đã	có	cha	quản	nhiệm	Đinh	Vương	Cần	coi	sóc.	

Ca	đoàn	Thánh	Linh	phụ	 trách	 thánh	ca	các	 lễ	
chính	 của	 cộng	 đoàn	mỗi	 Chúa	Nhật,	 cử	 hành	
tại	giáo	xứ	Đức	Mẹ	Dâng	Con-Presentation.	Các	
buổi	tập	hát	chiều	chúa	nhật	diễn	ra	dưới	tầng	
hầm	 của	 thánh	 đường	 Presentation.	 Vào	 thời	
này	có	những	vị	lớn	tuổi	nhiệt	thành	cùng	cộng	
tác	nâng	đỡ	ca	đoàn	như	Bác	Phạm	Đức	Dược	
(bác	luôn	xưng	mình	là	ông	già	đau	khổ	Denver).	
Ca	đoàn	hay	có	những	buổi	bồi	dưỡng	 tại	nhà	
hàng	Pizza	Organ,	tọa	lạc	trên	đường	Alameda.	
Thời	gian	này,	tài	liệu	thánh	ca	hơi	hiếm	nên	ca	
trưởng	Nguyễn	Văn	Quang	và	Vũ	ngồi	chép	 lại	
những	bản	thánh	ca	theo	trí	nhớ,	photocopy	và	
đóng	 trong	 bìa	 cứng.	 Ông	 Nguyễn	 Ngọc	 Châu	
Lang	là	người	giúp	phần	này.
	 Đầu	 năm	 1983,	 ca	 trưởng	 Nguyễn	 Văn	
Quang	 rời	Ca	đoàn	để	vào	 chủng	viện	 tiếp	 tục	
đời	tu.	Trọng	trách	ca	trưởng	được	giao	lại	cho	
Vũ.	Một	vài	nổi	bật	trong	thời	gian	này:	Các	ca	
viên	nữ	nổi	bật	trong	đồng	phục	màu	xanh	tím	
trong	 Nhạc	 Hội	 Giáng	 Sinh	 gây	 quỹ	 xây	 dựng	
thánh	đường	giáo	xứ.	Đồng	phục	của	các	ca	viên	
nam	lúc	nào	cũng	đơn	giản	với	quần	tây	đen	áo	
sơ	mi	 trắng	 và	 cà	 vạt	màu	 đậm.	 Ca	 đoàn	 sắm	
được	1	giàn	âm	thanh	dùng	trong	thánh	lễ.
	 Từ	đầu	năm	1984	đến	1990,	ca	đoàn	luân	
chuyển	 qua	 nhiều	 ca	 trưởng:	 Tháng	 hai	 năm	
1984,	 Vũ	 nhận	 việc	 làm	 trên	 thành	 phố	 trượt	
tuyết	Vail,	nên	ca	đoàn	được	giao	cho	anh	Hùng	
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có	bút	hiệu	là	Hà	lan.	Khi	anh	Hà	Lan	di	đi	tiểu	
bang	khác	 thì	 anh	Nguyễn	Văn	Ái	 giúp	duy	 trì	
ca	đoàn.	Anh	Phạm	Đức	Quang	là	ca	trưởng	tiếp	
nối	cho	tới	tháng	bảy	năm	1990	thì	ca	đoàn	bị	
đứt	đoạn...	
	 Ngay	sau	khi	giáo	xứ	Nữ	Vương	Các	Thánh	
Tử	Đạo	Việt	Nam	được	khánh	thành	thì	ca	đoàn	
Thánh	Linh	tự	giải	tán.	Các	Thánh	lễ	trưa	Chúa	
Nhật	lại	do	bác	Nguyễn	Văn	Tuyến	và	bác	Nguyễn	
Văn	 Tài	 phụ	 trách	 hát	 cộng	 đồng.	 Tháng	 chín	
năm	đó,	 cha	Nguyễn	Ngọc	Ban	 nhờ	 ca	 trưởng	
Nguyễn	Thế	Năng	quy	tụ	anh	chị	em	để	tiếp	tục	
lại	ca	đoàn	Thánh	Linh.
	 Vì	đã	bỏ	việc	trên	Vail	và	trở	lại	Denver,	Vũ	
giúp	ca	trưởng	Nguyễn	Thế	Năng	tập	hát	các	bè	
nam.	Thanksgiving	năm	ấy,	ca	đoàn	Thánh	Linh	
ra	mắt	lại	trong	thánh	lễ	mừng	kính	Các	Thánh	
Tử	Đạo	Việt	Nam.	Tháng	12	năm	1990,	do	bận	
việc	nên	ca	trưởng	Nguyễn	Thế	Năng	xin	từ	chức	
trách	 nhiệm	 ca	 trưởng.	 Cha	 chánh	 xứ	 Nguyễn	
Ngọc	Ban	đã	mời	Vũ	lãnh	trách	nhiệm	ca	trưởng.
	 Để	thăng	tiến	ca	đoàn	trong	lãnh	vực	hát	
thánh	ca,	trước	hoặc	sau	giờ	tập	hát,	Vũ	đã	dành	
thời	giờ	để	hướng	dẫn	ca	viên	về	nhạc	lý,	phát	
âm	 cũng	 như	 phương	 pháp	 hít	 thở	 thanh	 khí.	
Sách	tài	liệu,	thánh	ca	đã	được	soạn	thảo	in	ấn	
công	phu.	Nhờ	vậy	ca	đoàn	Thánh	Linh	có	 thể	
hát	những	bài	hợp	xướng	4	bè	trong	những	dịp	
lễ	lớn	của	Giáo	Xứ.
	 Ca	 đoàn	 Thánh	 Linh	 đã	 vun	 ắp	 nhiều	 kỷ	
niệm	 đáng	 ghi	 nhớ	 từ	 năm	 1990	 này.	 Nổi	 bật	
nhất	là	tháng	8	năm	1993,	dịp	Thánh	Giáo	Hoàng	
Gioan	Phaolô	đến	Denver	mừng	ngày	Giới	Trẻ	
Thế	Giới.	Ca	đoàn	Thánh	Linh	đã	cùng	hợp	tác	
với	ca	đoàn	giáo	xứ	Portland,	Oregon	phụ	trách	
các	 buổi	 lễ	 đại	 trào.	 Dịp	 này,	 khi	 Thánh	 Giáo	
Hoàng	Gioan	Phaolô	gặp	riêng	giới	trẻ	Việt	Nam	
tại	McNichol	sport	arena,	ca	đoàn	đã	được	xếp	
ngồi	cạnh	podium	để	cùng	hát	chào	mừng	Đức	
Thánh	Cha.

	 Tình	thân	ái	giữa	các	anh	chị	em	ca	đoàn	
càng	ngày	càng	thắt	chặt	khi	cùng	nhau	chia	sẻ	
những	 vui	 buồn	 trong	 cuộc	 sống.	 Những	 buổi	
tập	hát	chuẩn	bị	Giáng	Sinh	tại	gia	như	tại	Nhà	
anh	chị	Tính	Hoa	hay	tại	hội	trường	Thánh	Tâm	
(Nhà	 Bank	 cũ)	 vào	 những	 tối	 mùa	 đông	 lạnh	
cóng	được	sưởi	ấm	bằng	những	nồi	cháo	ấm	áp.	
Những	buổi	cắm	trại,	picnic,	sinh	hoạt	ngoài	trời	
trong	Colorado	như	tại	Evergreen,	Dillon	Lake,	
Chatfield	 Reservoir,	 Carter	 Lake,	 Barr	 lake,...
hoặc	ngoài	Colorado	như	tại	Lake	McConaughy,	
Nebraska...	Những	dịp	cùng	nhau	ăn	tết,	mừng	
Lễ	Tạ	ơn	đã	vun	xới	 thêm	 tình	 liên	đới	 của	ca	
đoàn.	
	 Thời	 gian	 trôi	 thật	 nhanh...	 Kẻ	 ở	 người	
đi...Có	 những	 thành	 viên	 đã	 về	 nhà	 Cha	 như	 :	
Ông	Nguyễn	Văn	Tuyến,	Ông	Phạm	Đức	Dược,	
Ông	Trần	Trường	Miên,	Ông	Nguyễn	Văn	Thú,	
chị	Nguyễn	Thị	Mỹ	 Linh…	Nhưng	Ca	 đoàn	 với	
những	 thành	viên	cột	 trụ	vẫn	còn	đó.	Ca	đoàn	
đã	hát	những	lễ	cưới	cho	cả	hai	thế	hệ	cha	mẹ	và	
con	cháu	của	nhiều	gia	đình	trong	giáo	xứ.		Nói	
như	vậy	để	diễn	tả	chiều	dài	của	Ca	Đoàn	Thánh	
Linh.	
	 33	năm	sinh	hoạt	ca	đoàn	và	còn	bao	năm	
nữa?	Cuộc	đời	Vũ	đã	gắn	liền	thân	thiết	với	ca	
đoàn	Thánh	Linh.	Cha	xứ	Nguyễn	Hải	Khánh	đã	
gọi	đùa	ca	đoàn	Thánh	Linh	là	ca	đoàn	bốn	bốn.	
Đường	44	là	đường	ra	nghĩa	trang	Mount	Olivet	
từ	thánh	đường	giáo	xứ.	Con	đường	quen	thuộc	
của	ca	đoàn	Thánh	Linh	đưa	tiễn	bao	giáo	dân	
của	giáo	xứ	về	chốn	yên	nghỉ.	Xin	cho	ca	đoàn	
hết	lòng	phục	vụ	cho	tới	ngày...	

Vũ Kym Thanh 
Website:
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